
Je kus is licht,
je blik gerust

en vredig zijn je hand en voet.

Maar achter deze hoek
een werelddeel,

achter dit ogenblik
een zee van tijd.

Zul je voorzichtig zijn?
(Adriaan Morriën)

Wij hebben afscheid moeten nemen van 
mijn man, vader, schoonvader en opa

Theo Berendsen
12 februari 1945    Nieuw-Dijk    27 oktober 2021                

We zullen je kracht, dapperheid en liefde zo missen.

Marlène Berendsen - Stevens
Anita en Bas

Alwin en Sharon
Lynn

Melderstraat 30  | 6942 NM  |  Nieuw-Dijk

Zondag 31 oktober is er om 19.00 uur een 
afscheidsdienst in de H. Antonius van Paduakerk, 
Smallestraat 33a te Nieuw-Dijk. Aansluitend 
is er gelegenheid tot condoleren in zaal Steak’m, 
gelegen naast de kerk.

De crematieplechtigheid vindt 
in besloten kring plaats.

Gelieve geen bloemen maar een gift voor het 
K.W.F., een collectebus is aanwezig.


